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Rondom  Antonius Abt, Bernardus, 
Blasius, Gummarus en Willibrordus 

       
Nieuwsbrief van de  Vijf Heiligen Parochie  Nr.169  Vrijdag  21 februari  2025 
 

Bereikbaarheid van onze parochie 
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen  
zijn we bereikbaar via 06-10490088   

 

Contact met het pastoraal team 
Wilt u graag in contact komen met een van de leden  
van ons pastoraal team, pastoor Ronald van Bronswijk  
of pastoraal werkende Giny van der Korput,  
aarzelt u dan niet dit te doen. 
Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer  
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:   
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl 

 
”Ut schittert aon alle kaante” 
Carnavalsviering in Erpelrooiersland in de H. Gummaruskerk  
op zondag 2 maart om 09.30 uur 
Giny van der Korput, pastoraal werker. 
 
Ieder jaar kijken we weer uit naar Carnaval om een paar dagen op gepaste 
manier onze zorgen te vergeten. Daarom gaan we ook dit jaar weer 
traditiegetrouw met veel plezier de Carnavalsviering beleven in onze Vijf Heiligen Parochie.  
De datum waarop Carnaval wordt gevierd vindt zijn huidige oorsprong in de kerkelijke kalender, die 
gerekend wordt vanuit Eerste Paasdag.  
Paaszondag is de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente.  
 
De vastentijd begint veertig dagen voor Eerste Paasdag, waarbij de zondagen niet meetellen.  
De eerste Carnavalszondag valt dan zeven weken voor Eerste Paasdag.  
Dit jaar is dit dan zondag 2 maart aanstaande. Maar omdat het zo’n prachtig feest is,  wordt ervoor 
gekozen om het feest op carnavalsvrijdag of zelfs eerder te openen.  
De afsluiting is dan op Aswoensdag omdat dan in de christelijke traditie de vastentijd begint.  
De Aswoensdagviering is in onze Vijf Heiligen Parochie op woensdagmiddag 5 maart om 14.00 uur in 
de H. Gummaruskerk waarvoor u uiteraard van harte wordt uitgenodigd. 
 
In onze H. Gummaruskerk van Wagenberg wordt de Carnavalsviering gehouden op zondag 2 maart 
om 09.30 uur. Natuurlijk zijn onze Prins Fleurke, adjudant Maarten en de Raad van ELF hierbij 
aanwezig.  
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Jeugd Prins Hilmar, Jeugd Miss Annabel, adjudant Thomas, nar Daan en de jeugdraad zullen uiteraard 
ook schitteren in de viering zodat het weer een samenzijn wordt van jong, middel en oud. De viering 
wordt muzikaal verzorgd door onze bekende Leutband en de ervaring leert dat het beslist weer een 
inspirerende en sfeervolle viering wordt.  
 
Beslist vermeldenswaard is dat tien leden van de Leutband actief deelnemen aan de Alpe D’Huzes in 
Frankrijk om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Daarom plaatsen zij achter in 
de kerk een donatiebox zodat we allemaal kunnen schitteren om een bijdrage, groot of klein,  
hierin te stoppen en mee te helpen om kanker te onderdrukken. Een mooi initiatief want met 
Carnaval is het de bedoeling dat we saamhorigheid uitdragen en goed zorgen voor elkaar.  
Alle geledingen van Erpelrooiersland en wij als geloofsgemeenschap kijken er naar uit om u zondag 2 
maart weer te ontmoeten in Wagenberg.  
 

Aswoensdagvieringen  
woensdag 5 maart 2025 
 
De woensdag na carnaval, Aswoensdag, is 
de start van de Veertigdagentijd of de 
Vasten. De voorbereidingstijd op weg naar 
Pasen , een tijd waarin we ons bezinnen, 
waarin we gas terugnemen  wat betreft 
onze uitgaven ten bate van hen die het 

minder hebben ( Vastenaktie) en waarin we ons wellicht ook beperken wat betreft eten en drinken.  
 
H. Gummaruskerk Wagenberg 
Woensdag 5 maart is er om 14.00 uur een eucharistieviering met pastoor Ronald van 
Bronswijk als voorganger in de H. Gummaruskerk te Wagenberg waarin de askruisjes 
worden opgelegd.  
In deze viering zullen dameskoor GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden de 
gezangen verzorgen. 
 
Woonzorgcentrum Antonius Abt Terheijden 
Op Aswoensdag 5 maart om 18.30 uur gaat pastoor Ronald van Bronswijk voor in een viering in 
Woonzorgcentrum Antonius Abt te Terheijden. In deze viering worden ook askruisjes opgelegd en 
mensen van buiten het woonzorgcentrum kunnen zich hierbij aansluiten. 
 
Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ Made 
Woensdag 5 maart is er om 19.00 uur een Aswoensdagviering in Seniorenpartner ‘de 
Wijngaerd’ met diaken Ad van Kuyck.   

 
Terugblik caritascollecte Stichting Leergeld 
 

In januari was de caritascollecte bestemd voor de Stichting Leergeld in onze regio. 
Leergeld wil dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar mee kunnen doen aan activiteiten zoals lid 
worden van een sport- of hobbyvereniging, zwemles volgen of deelnemen aan de scouting.  
Stichting Leergeld ondersteunt ook in onze gemeente daartoe gezinnen, waarvan de 
kinderen anders hieraan vanwege financiële problemen niet kunnen meedoen. Zodat alle 
kinderen gelijke kansen krijgen. De collecte in onze kerken bracht € 242,35 op. 
Hartelijk dank voor uw steun aan Stichting Leergeld. 



3 
 

Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest 

Zaterdag 15 februari 2025 werd in de H. Antonius Abtkerk  
de tweeling Zoë en Kyan van Meer gedoopt. Zoë en Kyan zijn 
de dochter en zoon van Marcel en Jingle van Meer  
en de broer en zus van grote zus Freya.  
Van harte proficiat met het doopsel en dat deze tweeling  
een olijke tweeling mag worden. 
 
Ik wens jullie  
Ik wens jullie twee stevige voeten, om door het leven te gaan. 
Ik wens jullie twee stevige handen, om anderen bij te staan.  
Ik wens jullie een mond, om te lachen met vrienden  
die vrolijk zijn, maar ook om mensen te troosten bij 
tegenspoed en pijn.  
Ik wens jullie twee heldere ogen om te zien wat kwaad  
is of goed.  
Dan zullen jullie altijd weten, de weg die je volgen moet.  
Ik wens jullie een liefdevol hart toe, een hart  
dat mensen bemint.  
Maar vooral veel zegen.  
Wordt heel gelukkig lieve kinderen 

 
 
Hij is onder ons  
– 40-dagenretraite van de jezuïeten 

Laat je raken door stilte, eenvoud en innerlijke vreugde 
 

De digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten, getiteld “Hij is 
onder ons”, start op Aswoensdag  
(5 maart 2025) en eindigt op Paaszondag.  
Deze retraite is een uitnodiging om ballast los te laten,  
rust te vinden en Pasen intenser te beleven. 

Ons leven raakt soms zo vol met drukte en zorgen dat we vergeten dat Hij onder ons is.  
Deze retraite helpt je om ruimte te maken voor Gods aanwezigheid, eenvoud, rust en innerlijke 
vreugde. De retraite is geschreven door Anne Criado en Gery van der Vlies.  
 
Ervaar wat de retraite je kan brengen 
Met ruim 20.000 deelnemers uit Nederland en Vlaanderen zijn de digitale retraites van de jezuïeten 
inmiddels een begrip. Deelnemers ontvangen dagelijks een gebedsmail met een Bijbeltekst, 
meditatieve vragen, inspirerende citaten en praktische gebedstips. Dit vormt een waardevolle 
ondersteuning voor je innerlijke voorbereiding op Pasen. 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 

• “Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. Integendeel, het ging naar de diepte.  
  De gebedsmails raakten mij dag na dag. Een borrelende bron van intense inspiratie.”  

De doop van Jezus in de Jordaan in de 
voormalige doopkapel van de 
Antonius Abtkerk, geschilderd door 
Joan Collette na de kerkbrand van 
1922. 
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• “De mails gaven een goede structuur in de meditatie, het verloop is zeer helder, niet 
zweverig. Het was een revelatie voor mij dat meditatie realiseerbaar is. Dank u wel voor dit 
mooie kerstgeschenk!" 

• "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd." 
• “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein 

moment van aandacht en bezinning.” 
 
Schrijf je nu in! 
De 40-dagenretraite is gratis en toegankelijk voor iedereen. Meld je aan via 
www.40dagenretraite.org en ontvang vanaf Aswoensdag dagelijks een inspirerende gebedsmail.  
Als je eerder hebt deelgenomen, hoef je niet opnieuw in te schrijven. 
 
Samen onderweg naar Pasen 
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit en biedt een moment van stilte en 
verdieping in je dagelijks leven. Via het online gastenboek kun je ervaringen delen met anderen. Laat 
deze retraite een bron van inspiratie zijn om 
Gods aanwezigheid in je leven te ervaren en te 
vieren. 

 
 

 

 
 
Een verhaal heeft altijd 
drie kanten:  
mijn kant, jouw kant en de waarheid. 
 

Een nieuwe leer 

Paus Gregorius de Grote (540-604) had het initiatief genomen om benedictijnse missionarissen 
vanuit Rome naar Engeland te sturen. Hun opdracht was om daar, zonder politieke bijbedoeling,            
de boodschap van Christus aan te bieden. Eén van hen, Paulinus genaamd, drong door tot het verre 
Northumberland, waar de plaatselijke vorst, koning Edwin, zich zeer wantrouwend toonde tegenover  
de nieuwe boodschap. 

De koning besloot daarom zijn raadgevers bijeen te roepen. Een van hen vertelde het volgende: 
“Koning, als u met uw graven en vazallen ’s winters om het haardvuur  in een behaaglijk verwarmde 
zaal aan de maaltijd zit, terwijl buiten de storm huilt, de sneeuw en de regen striemt, dan gebeurt 
het ineens dat een kleine vogel de zaal invliegt; door de ene deur komt hij binnen , door de andere 
gaat hij naar buiten. Die paar ogenblikken dat hij in de zaal is, raakt hem het koude weer niet, maar 
onmiddellijk als hij uit uw blikken verdwijnt, keert hij in de donkere winter terug. Zo is het ook, dunkt 
me, met het mensenleven. We weten niet wat eraan voorafgegaan is, niet wat erop volgt.                             
Als de nieuwe leer ons daarover enige zekerheid brengt, is zij waard dat wij haar volgen. 

De Bijbel is en blijft een moeilijk boek. Lang geleden geschreven, in een heel andere cultuur dan de 
onze, met woorden, beelden en gebruiken die vaak ver van ons af staan. Het vergt heel wat 
aandacht en geduld om die teksten te beluisteren en te verstaan. Dat geldt zeker voor katholieken 
die Bijbellezing van huis uit niet zo hebben meegekregen als protestanten. 
Toch hebben mensen van alle tijden steeds weer dat Boek opengeslagen en er inspiratie, troost, 
bemoediging in gevonden. De Bijbel maakt ons telkens opnieuw tot leerlingen.  
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Het is steeds een uitdaging om, na zoveel eeuwen christelijke 
cultuur en theologie, de Bijbel als een nieuw woord te beluisteren. 
Daar liggen trouwens ook mooie kansen van ontmoeting en 
samenwerking tussen de christelijke kerken. Als christenen zijn we 
immers allemaal leerlingen. ( Emeritus-pastoor Han Akkermans in 
de zondagsbrief van de Catharinaparochie)  

 

Wees waar je bent, niet waar je denkt dat je zou moeten zijn. 

 
 Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat  
 
De Bijbel, eigenlijk een verzameling van meerdere boeken, is geschreven door verschillende  door 
God geïnspireerde auteurs uit verschillende tijdperken en werd tot het Boek van God en de mensen. 
De Bijbel is vaak inspiratiebron voor verfilming, een musical, toneelstukken, de Mattheuspassion en 
zeker niet vergeten The Passion.   
 
Componist Andrew Lloyd Webber en tekstschrijver Tim Rice werkten in 1968 voor het eerst samen 
aan de musical ‘Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat ‘ , later zouden nog Jesus Christ 
Superstar en Evita volgen. 
 
De musical Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat is gebaseerd op het verhaal van Jozef 
en zijn 11 broers, allemaal zonen van aartsvader Jacob , te vinden in het Bijbelboek Genesis , 
hoofdstuk 37 tot en met 47.  
Jozef is het lievelingetje van zijn vader , kan de toekomst voorspellen en als hij dan zijn van zijn vader 
nog een prachtige kleurrijke mantel krijgt , besluiten de jaloerse broers Jozef om het leven te 
brengen. Uiteindelijk verkopen ze Jozef als slaaf en dan belandt Jozef in Egypte. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IqWkd3MczIc 
 
 
 

 

Wie al te gemakkelijk ja zegt, is zelden trouw.(China)  

 
 
De klok wel horen luiden…… wat kinderen schrijven 
 
Ik vroeg aan mijn moeder waarom we ahum moeten zeggen aan het eind van 
een gebed op school. Ik hoef nooit mijn keel te schrapen dan. 
 
Adam was eenzaam, dus maakte hij Eva uit een appelboom om mee te spelen. 
 
 
Mensen zoeken zin.  
Zin is relatie,  is samenhang,  is verbondenheid (Wilhelm Gräb)  

https://www.youtube.com/watch?v=IqWkd3MczIc
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De legende van de “Heilige Boon” 

In een klein Frans dorp bevond zich een eenvoudig kerkje. Daar waakte een 
toegewijde pastoor over zijn parochie. Ooit  had een rijke boer een grote gift 
aan de kerk gegeven.  

Van dit geld maakte de plaatselijke goudsmid een mooie monstrans.  
De pastoor was erg zuinig op dit kostbare sierwerk. 
Het waren echter woelige tijden, want de Eerste Wereldoorlog stond op 
uitbreken.  
De pastoor wist dat zijn kostbare monstrans gevaar liep, dus verzon hij een list 
om eventuele plunderaars te slim af te zijn. Hij begroef de monstrans in de 
pastorietuin en om de exacte plek  
goed te kunnen onthouden, zaaide hij drie witte bonen. 
 

Enkele weken later trokken soldaten rovend en plunderend door het dorp. In 
het eenvoudige kerkje werd niet veel gevonden, alleen de tinnen offerschaal 
met enkele muntjes er in. 
 
Inmiddels liep de zomer ten einde en werd het tijd om de boontjes te oogsten. 
Deze bleken echter niet langer wit te zijn, maar ze toonden het silhouet van de 
begraven monstrans!  Iedereen was met stomheid geslagen.  
Dit kon niet anders dan een wonder worden genoemd: hier was duidelijk sprake van heilige boontjes, 
ook wel sacramentsboontjes genoemd, nu een haast vergeten groente. 

Laat wrok van gisteren gaan en houd je vast aan de hoop voor morgen. 

Ik zou zo graag 
 
Ik zou zo graag… zo mild zijn als Jezus: 
met de vinger in het zand schrijven 
in plaats van mensen met de vinger te wijzen. 
 
Ik zou zo graag… zo stil zijn als Jezus: 
kunnen leven vanuit een bestendige 
inwendige rust, een biddende vrede. 
 
Ik zou zo graag… zo verontwaardigd zijn als Jezus: 
me ergeren aan onrecht 
en me inzetten voor mijn diepste overtuiging. 
 
Ik zou zo graag… zo gegeven zijn als Jezus: 
zonder voorwaarde, zonder voorbehoud. 
 
Ik zou zo graag… zo tactvol zijn als Jezus: 
zorgdragend voor het geluk van velen. 
 
Ik zou als christen graag… 
wat meer door, met én in ‘Christus’ zijn. 
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Historische lijn kerk Antonius Abt Terheijden (10) 
Johan van der Made 
 
Tot 1829 was het gebruikelijk dat er behalve op het kerkhof, toen nog gelegen rondom de kerk,  
ook in de kerk begraven werd. De kerkvloer was als het ware geplaveid met grafstenen.  
Vanaf 1401 hebben naar schatting ongeveer 2500 personen hun laatste rustplaats in de kerk 
gekregen en dat kostte minstens 10 keer zoveel als buiten de kerk.  
Op een groot aantal graven zal een fraai bewerkte steen hebben gelegen, zoals ook  in andere oude 
kerken , de Grote Kerk in Breda, te zien is. 
Er werd ook begraven op het ‘Coor’  waarmee het priesterkoor wordt bedoeld. Daar waren enkele 
familie-grafkelders. Dat waren gemetselde kelders, met een gewelf, onder de vloer van het huidige 
priesterkoor. 
 
In de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën maakten de welgestelde protestanten hier 
de dienst uit. Na de komst van de Fransen  zullen velen van hen naar het noorden zijn verhuisd.  
De hier gebleven protestanten hebben in 1809 een eigen kerkje gebouwd: het Witte Kerkje.  
Ook daarin is een grafkelder gevonden.  
Het begraven in kerken is in Nederland alleen nog toegestaan voor leden van het koninklijk huis, die 
worden bijgezet in de Nieuwe kerk in Delft. 
 
Bij Koninklijk Besluit van 22 augustus 1827 werd het begraven in de kerken 
met ingang van 1829 verboden. Directe aanleiding tot deze maatregel waren 
de vaak erg onhygiënische toestanden in veel kerken. Er werd gesproken van 
‘rijke stinkers’. In de kerk bleven de vele grafzerken als stille getuigen liggen.  
Totdat de vloer op verschillende plaatsen ging verzakken, ‘waardoor de 
banken en de trappen der kleine altaren geheel uit hun verband waren 
geraakt’.  
 
Alle grafzerken, op twee na, zijn toen uit de kerk verwijderd.  
De ingezakte graven werden volgestort met zand. De stenen voor de vloer 
werden per schip aangevoerd en ‘de landlieden wedijverden om de stenen 
en het zand met paarden en karren ter bestemde plaatsen te vervoeren’. Op 
31 oktober 1849 legde pastoor Van Raak de eerste steen, kapelaan Van 
Mierlo de tweede steen en penningmeester van het kerkbestuur  P. van 
Mens ( deze was  ‘ medicine doctor ‘ in Terheijden) de derde steen.  
Zaterdag 23 december was de vloer klaar, gelegd door Maximilien Dufrans, 
werkman bij de Firma C. Petit te Breda.  
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Het geld voor de vloer was geschonken door een oom van de pastoor. 

De begraafrekening 1758 van notaris Antonie van Galen , hij werd begraven op het priesterkoor                         
in de kelder van schout Brant. Het bestaan van grafkelders in de St. Antonius Abtkerk valt af te lezen 
in de oude begraafboeken en in de financiële administratie, de zogenaamde ‘Kerkrekeningen’.  
Bovendien zijn enkele van deze kelders herontdekt bij de wederopbouw van de kerk na de brand eind 
1922. Toen werden onder en naast het hoofdaltaar drie grafkelders aangetroffen. Er zijn helaas geen 
aantekeningen gevonden omtrent de afmetingen van deze kelders.  
Meer hierover is te lezen in Vlasselt-boekje 86 (1999): “Begraven in en rond de kerk van de H. 
Antonius Abt Terheijden”.  
Bij graafwerkzaamheden in 2020 buiten de kerk, zijnde het oorspronkelijke kerkhof, werden  
vier complete skeletten gevonden en heel veel losse botten en schedels.  
 

Op en af 
 
In de Sint Jan in ‘s – Hertogenbosch worden momenteel beduidend meer kaarsjes aangestoken dan 
normaal, de kaarsjes zijn er niet aan te slepen, zo wordt gemeld. 
Mogelijke oorzaak de onzekere situatie in de wereld. 
Komt daar die enge uitdrukking weer naar voren?  
Als het maar oorlog wordt, dan raken de kerken weer wel vol. 
In een klein afgezonderd hoekje van de Teteringse kerk volgt zondagochtend een handjevol – 
vooral grijzige gelovigen de dienst, schijft journalist Raoul Cartens in BN/de Stem van maandag 10 
februari 2025  in een artikel over een mogelijke herbestemming van de Willibrorduskerk in 
Teteringen. Een herbestemming van de kerk in Klein-Zundert ketst af, omdat de jongeren en 
ouderen het niet zien zitten gezamenlijk van het gebouw gebruik te maken. 
Gerard de Korte, de bisschop van het bisdom Den Bosch, krijgt tijdens zijn werkbezoeken aan 
parochies veel zorgen en onzekerheden op zijn bordje, maar hij komt ook in parochies waar sprake 
is van een toeloop van jonge mensen en vlak voor kerstmis werden in de Sint Jan  
tien jonge mensen gedoopt. Jonge mensen die wat behoudend in de samenleving staan, die geen 
trauma’s hebben opgelopen van de kerk en die verlangen naar een fundament om op te staan. 
Op de Vierde Conferentie Missionaire Parochie in Veenendaal op zaterdag 8 februari 2025 waren 
zo’n 1000 mensen aanwezig. 
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Een belangrijke parochie 
 
In 1946 vierde de H. Gummarusparochie van Wagenberg het 150-jarig bestaan en Dagblad de Stem 
besteedde daar met een uitvoerig artikel aandacht aan, een artikel waarin de geschiedenis van de 
parochie uit de doeken gedaan werd: 
 

➢ In de 14e eeuw was Wagenberg een hofstede met 8 bunder grond, eigendom van hertog Jan 
van Brabant, die alles doorverkocht aan Willem van Duivenvoorde. 

➢ Om hun godsdienstplichten te vervullen moesten de Wagenbergse mensen tot 1401 naar 
Breda en daarna konden ze in Terheijden terecht. 

➢ In 1796 kreeg Wagenberg een eigen parochie, maar men moest wel jaarlijks f 100,- betalen 
aan de pastoor van Terheijden, want die leed immers financieel schade door de komst van 
een zelfstandige Wagenbergse parochie. 

➢ Op 20 juni 1796 kocht men voor f 120,-  60 roeden grond van Cornelis Rovers voor de bouw 
van een kerk. De kerk werd ingezegend op 25 oktober van dat jaar door deken Crul van het 
dekenaat Oosterhout met assistentie van de pastoors van Den Hout en Terheijden.  
Als patroon werd de H. Gummarus gekozen, ook wel H. Gommarus genoemd.  

➢ Het vaststellen van de parochiegrenzen tussen Terheijden en Wagenberg verliep niet 
gesmeerd en ook meende Wagenberg recht te hebben op een deel van de verkoop van de 
schuurkerk in Terheijden en in 1803 kreeg Wagenberg hiervan een bedrag van f 1000,-  

➢ In 1816 kreeg de kerk een toren, in 1856 werd de kerk uitgebreid met een priesterkoor , 
waarvoor de pastorie achter de kerk moest wijken en werd een nieuwe pastorie gebouwd. 

➢ In 1847 kwam er een schoolgebouw, waarin  onderwijs gegeven werd door Soeur Marie 
Thérèse Dielemans. Zij was eerst de grote baas van een kleine zustergemeenschap en tevens 
onderwijzeres in Standdaarbuiten. Zij had wel haar kloostergeloften afgelegd ,  
maar nooit het noviciaat doorlopen en zodoende had zij zich de kloosterregels niet eigen 
gemaakt en liep wat dat betreft wel eens uit maat. Toen deze zustergemeenschap zich 
aansloot bij de zusters Franciscanessen van Etten, vond bisschop van Hooydonk het toch 
beter dat deze toch wel vrijgevochten zuster maar naar Wagenberg moest gaan, waar 
Cornelia , Keeke , Sinjoor zorgde voor de kleuters en catechismusles gaf, maar het aan een 
onderwijzeres ontbrak. Ondanks het groeiend aantal meisjes op de school, kwamen er geen 
zusters uit Etten , zolang Soeur Marie Thérèse op Wagenberg de scepter zwaaide.  

              Pas toen deze ‘oude kapitein’ het schip verliet en op een hofje in Etten ging wonen, 
              kwamen in 1861 de eerste drie zusters Franciscanessen van Etten naar Wagenberg  
              om het onderwijs aan de meisjes en kleuters te verzorgen. 
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➢ De eerste Wagenbergse kerk was te onderkomen en te klein voor de groeiende 

Wagenbergse gemeenschap en zodoende kwam er onder pastoor Mijnen in 1904 voor het 
bedrag van f 97.800,- een juweeltje van een Gotische kerkbouw met granieten pilaren uit 
Italië en een door Paul Windhausen sr. (1871-1944) 1 geschilderde kruisweg.  

➢ Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog liep de kerk veel schade op, maar ook het 
zusterklooster, de scholen, het jeugdhuis, het patronaat en particuliere woningen hadden 
heftig te lijden van het oorlogsgeweld.  

➢ Er wacht pastoor van Oers een zware taak, zo meldt de krant, maar samen met de inwoners, 
die allen katholiek zijn, zal Wagenberg weer worden, waarmee geschiedschrijver pastoor 
Juten uit Willemstad zijn artikel over Wagenberg begint : een belangrijke parochie. 
 

In 1996 vierde de Wagenbergse H. Gummarusparochie het 200-jarig bestaan, waarbij een 
gedenkboek van 200 jaar parochie , geschreven door Johan van der Made, niet ontbrak.  
Enkele jaren later zou de parochie , vanwege het teruglopende kerkbezoek en afnemend aantal 
priesters, gaan samenwerken met de andere vier parochies van de latere Vijf Heiligen Parochie in de 
IPV, de Interparochiële Vereniging,  om in 2004 op te gaan in de Vijf Heiligen Parochie. 
 
Op de thee 
Uit zorg voor hun geestelijk welzijn was het de bedoeling dat de  Wagenbergse zusters zoveel 
mogelijk ‘buiten contact’ met de wereld bleven, aldus de bisschop in 1861. Wel was het de pastoor 
toegestaan op Zon- en Feestdagen na ’t Lof bij de zusters thee te drinken en die vrije tijd met hen  
‘alzo nuttig en genoeglijk’ door te brengen. 

 
Gedenksteen in de bestrating van de Dorpsstraat 
waar de contouren van de eerste Wagenbergse 
kerk te zien zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen:  
Zoekmachine Delpher 
Sr. M. Annette: Geschiedenis der Penitenten Recollectinen van Etten, Etten-Leur 1951 
G.C.A. Juten :  De parochiën in het bisdom Breda. Bergen op Zoom 1935 
Johan van der Made: Parochie H. Gummarus Wagenberg 1796-1996, nr. 77 De Vlasselt. 
 
 
Zolang de klokken in het dorp luiden is er hoop en heeft een dorp nog een ziel. 

 
1 Deze Paul Windhausen sr. schilderde ook de apostelen in het priesterkoor van de kerk en hij was de vader van 
Paul Windhausen jr. (1903-1944) tekenleraar aan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda. Deze was in de 
oorlog actief  in het verzet en werd drie weken voor de bevrijding door de Duitsers op 4 oktober 1944 om het 
leven gebracht tijdens het drama van de Vloeiweide. Paul Windhausen sr. , kwam samen met zijn vrouw en 
jongste dochter om het leven bij een bombardement op Roermond in november 1944. 
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In het kortste evangelie, dat van Marcus, komt het woord 
luisteren  42 keer voor. Wellicht mag je hieruit concluderen dat 
het in de prediking van Jezus vooral om  luisteren gaat. Echt 
luisteren veronderstelt een over en weer, het is een zoeken en 

aftasten, een vraag en antwoord, een samenspel met veel kleuren, een gesprek met de nodige 
stiltes.  Het kan eindigen met  gehoorzaamheid,  maar dan als einde van een heel proces,                         
een samen ontvangen  van een levend woord.  

Luisteren betekent voor velen wachten tot de ander is uitgepraat. 
 
Samen op weg, samen de tijd nemen om te luisteren naar elkaar, naar de vragen van het leven, naar 
het woord van de Heer, de een niet boven de ander, maar allemaal leerlingen van de ene Heer.             
Zo is het begonnen en zo wil Hij met ons verder gaan tot opbouw van een gemeenschap waarin God 
en mensen worden geëerd en recht gedaan ( Benedictijnenabdij Egmond) 
 
Luisteren is het eerste wat sneuvelt als de oorlogsretoriek begint te schreeuwen.  

 
Veertig 
 
Het Joodse volk trok 40 jaar door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. 
Koning David, koning Salomo en koning Joas hebben elk 40 jaar geregeerd 
40 dagen na de geboorte van Jezus trokken Jozef en Maria met Jezus naar de tempel  
om Hem aan God op te dragen.  
Nadat Hij gedoopt was door Johannes verbleef Jezus 40 dagen in de woestijn om zich voor te 
bereiden op zijn openbaar leven. 
Op Aswoensdag begint de 40-daagse vastentijd, Hemelvaartsdag valt 40 dagen na Pasen. 
 
Als je eigen dood aan je deur staat en ongeduldig je naam door de brievenbus roept, zie dan maar 
eens open te doen met een onbewogen: “Ach ja, jij hoort er nu eenmaal bij “.  
 

Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie 
                                                                                       

Zondag 23 februari 2025 

Wagenberg H. Gummaruskerk  9.30 uur:  
Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput 
GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra. Orgel: J. Horbach 

Made  Victoriazaal  Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ 9.30 uur :  
Eucharistieviering R. v. Bronswijk               Cantor en orgel:  H. Vergouwen. 

Maandag 24  februari 2025 

Terheijden  Woonzorgcentrum Antonius Abt  10.30 uur 
Eucharistieviering R. v. Bronswijk                

Zaterdag 1 maart 2025   

Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur 
Eucharistieviering R. v. Bronswijk.                   CD- muziek 

Zondag 2 maart 2025 

Wagenberg H. Gummaruskerk  9.30 uur:  
Viering van Woord en Communie G. v. d . Korput: Ut schittert aon alle kaante meej de Leutband 

Made Victoriazaal  Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’  9.30 uur  
Eucharistieviering R. v. Bronswijk.                   CD- muziek 
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Aswoensdag 5 maart 2025 

Wagenberg H. Gummaruskerk  14.00 uur 
Eucharistieviering R.v. Bronswijk met asoplegging 
Zang GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden, organist J. Horbach 

Terheijden  Woonzorgcentrum Antonius Abt  18.30 uur 
Korte viering met asoplegging R. v. Bronswijk  

Made Victoriazaal  Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ 19.00 uur 
Wijngaerdviering Aswoensdag A. v. Kuyck  

                                                                          
Parochiesecretariaat en parochiekantoren van de Vijf Heiligen Parochie 
 

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen belangrijke schakels binnen onze 
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.  
U bent er van harte welkom.  
Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers: 
Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen 
Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6  
4921 BB Made.  Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl    
Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur ,  
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Dinsdagochtend : Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk. 
Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet 
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.   
E-mail: terheijden@naardekerk.nl   Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook 
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.   
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl    Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur 

 

   
 
 
 
 
 
 
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan 
betekenen ( Dietrich Bonhoeffer)  
 

 

 

 

Op vrijdag 7 maart 2025  verschijnt Nieuwsbrief  VHP 170 
Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.                                    
Deze dien je  te sturen naar:  info@naardekerk.nl   en wel voor woensdag 5 maart 2025 . 
Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl   
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